Weekendexcursie Vallei van het Merkske Belgié.

Het Merkske, een zijriviertje van de Mark, is een authentiek kronkelende beek op
de grens tussen Nederland en Belgié. Omdat het gebied is ontsnapt aan
schaalvergroting en rechttrekken, kon de natuur in alle rust een rijke fauna en
flora behouden en is het landschap uniek!

Vrijdag 15 mei verslag door Truus van de Chijs:

Op 16 mei om negen uur zijn we in een fikse regenbui vertrokken. Op weg naar
het zuiden doen we nog een paar kleine maar mooie locaties aan. Het landje van
Geijsel is het eerste doel. Dit gebied is bij vrijwel iedereen bekend als de hotspot
voor grutto’s bij de eerste aankomst uit het overwinteringsgebied. De rest van het
jaar is het een plas/dras gebied. Bij aankomst verraste een zingende spotvogel in
een struik. Een gele kwikstaart poseerde fier op een paaltje. Na nog wat rond
kijken naar kievit, tureluur, bosruiter en witte kwikstaart vervolgen we onze reis.
Maar voor vertrek nog even koffie/thee met een traktatie van jarige Ans. De
tweede stop is bij de hoge boezem in Haastrecht. Onderweg door het groene hart
liep een bruine reiger? bij de slootkant. De auto omgedraaid en teruggereden om
te kijken of het echt een purperreiger was, maar helaas, toch een blauwe reiger.
Gelukkig maakten twee boksende hazen de stop nog leuk. Bij Haastrecht een
heerlijk rondje gelopen in het polderland met weelderig begroeide sloten en
plassen. Opvallend veel pullen gezien; eenden, ganzen, klutenkuikens op dunne
grijze pootjes, bergeenden met wit-zwarte bolletjes, de Canadese ganzen met 30
pullen vielen op. Vogels hebben al lang het voordeel van een créche ontdekt. Twee
ooievaars waren bezig met de afwerking van hun nest op een afgezaagde boom.
Verder gereden door het mooie groene hart van Zuid-Holland naar Bergambacht
voor een pitstop. Op zoek naar vooral zwarte stern en purperreiger zijn we bij
Bergambacht een kade tussen sloten en bloemrijk grasland afgelopen. Rondom
roepende grutto’s, alarmerende tureluurs, meerkoeten en futen. Een purperreiger
vloog langs, in drie sloten lagen vlotjes als broedgelegenheid voor zwarte sterns.
Gelukkig waren er al volop zwarte sterns aanwezig. Tot dat moment waren we
telkens buiten op droge momenten maar hier ging het mis. Eén hoosbui maakte
een eind aan deze wandeling. Gelukkig was daar de warme auto. Zonder verdere
stop doorgereden naar ons onderkomen. Om vijf uur aankomst in een bijzonder
mooi, schoon en ruim onderkomen; “De Spreekkamer in Hoogstraten”, net over
de grens in Belgié. Na een heerlijke pastamaaltijd zijn we een wandeling gaan
maken in de omgeving. Een nachtegaal liet zich goed horen, net als de koekoek.
Ooievaars vlogen voorbij. Een waardige afsluiting van de dag.



Zaterdag 16 mei verslag door Ans Roos:

Vandaag om 10.00 uur op pad met Jan en Maurice van vogelwerkgroep West
Brabant. We maakten een rondje Bootjesven en de Halsche Beemden. Deze liep
langs dreven, vennen, bos, hei en langs de Merske. Het was een afwisselend
landschap. Vooraf hadden we al een klein stukje verkend. Nou dit was de moeite
waard! Een zingende geelgors die zich ook nog prachtig liet zien. Daarnaast zagen
we reeén verschrikt rennend langs het ven. Draaien we ons om en zien een
wespendief vliegen en die daarbij ook regelmatig aan het vlinderen was. Wat een
prachtige show!

De wespendief is een slanke roofvogel die sterk op een buizerd lijkt, maar te
herkennen is aan zijn langere staart met brede banden en een opvallend kleine,
duifachtige kop. Gedurende het broedseizoen laten wespendieven baltsvluchten
zien. In zo'n vlucht maken ze een vlinderende vleugelslag. Deze luchtdans wordt
vlinderen genoemd. Bij het ven zien we de zwarte specht over het water vliegen.
Een klein stukje verderop zien we een vers verticaal ovaal gat in een beuk,
waarschijnlijk is dit zijn nest. Later horen we duidelijk zijn roep. Maurice laat ons
de verschillende geluiden van de zwarte specht horen. In viucht een luid "kru-
kru-kru-kru..." en in zit een ver dragende klaaglijke roep "kli-eeéhh". De roffel van
de zwarte specht is langzaam, lang en zwaar. Dit hebben we duidelijk gehoord bij
de start van de wandeling. Langs de Merske hoorden en zagen we prachtig de
koekoek. Boven in een top van een kale boom gaf hij een hele geluidsshow weg.
Hij liet ook prachtig zijn gestreepte borst zien. Tevens hoorde we achterin de
struiken wederom de spotvogel zingen. Moe maar voldaan kwamen we weer bij
de parkeerplaats aan.

's Avonds chinees gegeten en daarna hadden we zowaar even pauze. Om 20.30
uur weer op pad om nachtzwaluwen te luisteren. Hopen dat dit lukt! Vanaf de
parkeerplaats lopen we door het bos naar een open klein gebied. Hier verdelen
we ons over de weg. Wie ze hoort geeft een seintje. En.. jawel na een langzame
start lieten drie nachtzwaluwen zich duidelijk horen en flapte er twee een rondje.
Het was ondertussen aardig donker geworden. We kozen er toch voor om terug te
gaan door het bos naar onze auto. Een pad van 2,5 km. We wilden namelijk de
kortste route. Dit werd een spookachtige ervaring; de donkerte van het bos, het
lichte van de vlonders, de verschillende ondergronden en dit allemaal begeleid
door de geluiden van twee bosuilen. Vandaag hebben we wel 15 km gelopen!
Maar wat een prachtige dag hebben we gehad met veel soorten vogels.



Zondag 17 mei door Margreet Frowijn:

Alweer de laatste dag van deze weekendexcursie in Belgié. Net als de vorige
ochtend worden we om 7 uur voor het ontbijt verwacht. Koos is eerder opgestaan
om voor onze groep van 18 personen lekkere hard gekookte eitjes te maken. Na
het ontbijt zorgen we ervoor dat onze lunchtrommeltjes goed gevuld zijn voor de
rest van de dag en gaan we het huis bezemschoon maken. Alle bagage wordt naar

de auto's gebracht en als iedereen uiteindelijk buiten staat, even na 8.30, wordt er
nog een laatste rondje gelopen om te kijken of er nog iets vergeten is en alles er
netjes uitziet. Voordat we gaan wel nog even een groepsfoto maken en natuurlijk
op de zelfspanner zodat iedereen er op staat. Klaas zet zijn auto op een
strategische plek zodat de camera op het autodak kan worden geplaatst. Na een
paar proefdrukken, lukt het Gerda om een mooie groepsfoto te maken. Daarna
stappen we in de auto's om weer naar natuurgebied 't Merkske te gaan. De
regenpakken moeten helaas wel echt mee deze keer, want er worden regelmatig
buitjes voorspelt deze dag.

Nu we toch in Belgié zijn vullen we de benzinetanks wel vol, scheelt toch weer

een kwartje per liter. Hierna rijden we door naar de parkeerplaats waar vanuit

we een rondje van 5 kilometer gaan wandelen. Na een paar meter wandelen
worden we verwelkomd door een groep runderen die heerlijk ligt te genieten met
daarboven laag vliegende boerenzwaluwen. Op een paaltje bij de boerderij
verderop zit een prachtige buizerd. Met de telescopen kunnen we zijn
"burgemeester ketting" heel mooi bekijken. We vervolgen onze weg over de
Bloksgoor, Geheul en Geheulsdijk en langs een weiland, waar we bij het hek naar

de Hoogmoerheide gelijk het geluid van een raaf en een gekraagde roodstaart
horen. De hele groep is stil zodat je ze goed kunt horen. Eenmaal door het hek
heen, zien we helemaal boven in een boom, op een kale tak, een roodborsttapuit.
Het trekt zich niets van onze groep aan en blijft doorzingen. Over de
Hoogmoerheide heen gelopen komen we op de Bremstraat. Deze weg loopt aan de
zijkant van het natuurgebied en op de weilanden is ook van alles te zien is. Terug op
de parkeerplaats om 11.45 pakken we de koffie en thee en ons lunchtrommeltje
erbij om kracht op te doen voor de tweede wandeling van de dag. De volgende
wandeling begint aan de overkant van de weg. Hier ook raven, grote bonte specht
en een buizerd. Even na 14 uur is de groep weer terug op de parkeerplaats. Guda
maakt voor ons gezelschap een reservering bij Gasterij De Grenshoeve in Baarle-
Nassau. En na een heerlijke afsluiting daar nemen we op de parkeerplaats alvast
afscheid, want waarschijnlijk komen we op andere tijden in Schagen aan. Het is
bijna 200 kilometer terug naar Schagen en voor 19 uur is iedereen weer veilig (en
waarschijnlijk ook heel moe) thuis, na dit geweldige weekend.

Hartelijk dank aan de organisatie. Het was fantastisch geregeld. In totaal hebben we
bij 37 kilometer gelopen en 97 verschillende soorten vogels gezien of gehoord.
Marcel bedankt voor het bijhouden van het vogelsoortenlijstje.
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